
‘t Is feest  
Refrein: 
‘t is feest, ‘t is feest, we gaan de boel versieren 
’t Is feest, ‘t is feest, we hebben iets te vieren  
Zo leuk als het vandaag wordt, is het hier nog nooit geweest 
’t is feest, ‘t is feest, we vieren feest. 
 
De Koning is nu jarig, hij krijgt ontbijt op bed 
Er zijn gevulde koeken, er is thee gezet  
    
Refrein:       
‘t is feest, ‘t is feest, we gaan de boel versieren 
zo leuk, ’t Is feest, ‘t is feest, we hebben iets te vieren  
als het vandaag wordt, is het hier nog nooit geweest  
’t is feest, ‘t is feest, we vieren feest. 

 
Hij krijgt wel honderd pakjes, in rood, in geel en groen 
En honderdduizend bloemen, en van de koningin een zoen. 
 
 
Ommerlied 
Je ligt daar al eeuwen tussen bossen en hei 
Spanjaarden, Fransen, trokken aan je voorbij 
Men plunderde, roofde en brandde je plat 
Maar je bent weer herboren m'n mooie stad. 
 
Refrein: 
Ommen, m'n dorp en m'n stad 
Jij houdt voor altijd een plek in m'n hart 
Wat men ook allemaal over je zegt... 
Jij blijft bijzonder m'n stadj' aan de Vecht. 

Nu ben je modern, met je tijd meegegaan 
alles moest nieuw, niets mocht blijven bestaan 
Toch denkt menigeen nog met weemoed terug 
Aan de tijd dat 't nog oud was, gezellig en knus. 
 
 

 

 

Lied Koningsspelen 2024 
 
Wordt door de kinderen van de basisscholen gezongen 
 
Kijk om je heen voor een geweldige dansshow, gepresenteerd door Studio 
85 
 
 

Refrein 
 
Hoe mooi ligt ons Ommen omringd door natuur 
zie prachtige bossen, de lucht nog zo puur 
Het is hier goed toeven voor groot en voor klein 
Maar laten w'er alsjeblieft zuinig op zijn. 
 
En het water van de Vecht 
blijft maar stromen, blijft maar stromen 
Zo was het en zo zal het gaan 
Al verstrijken de jaren, jij blijft bestaan. 

Refrein 

Refrein:  
‘t is feest, ‘t is feest, we gaan de boel versieren 
’t Is feest, ‘t is feest, we hebben iets te vieren  
zo leuk als het vandaag wordt, is het hier nog nooit geweest 
’t is feest, ‘t is feest, we vieren feest. 
 



Hieperdepiep hoera 
Lang zal hij leven Lang zal hij leven  

Lang zal hij leven in de gloria  
T’is feest, t’is feest 

Want de Koning die is jarig  
We klappen in de handen En waaien met de vlag  

T’is feest, t’is feest 
Heel het land is mooi oranje Hieperdepiep hoera 

Want het is Koningsdag  
 

Lang zal hij leven Lang zal hij leven  
Lang zal hij leven in de gloria  

T’is feest, t’is feest 
Want de Koning die is jarig We zingen met z’n allen Met een brede 

lach  
T’is feest, t’is feest 

Heel het land is mooi oranje Hieperdepiep hoera 
Want het is Koningsdag  

Hieperdepiep hoera Want het is Koningsdag Hoera! Hoera! Hoera  
Koningskroon 
Koning Alexander heeft een echte koningskroon 
hij zit er mee aan tafel, op de bank en op zijn troon  
en hij zwaait naar alle mensen die hij op de wereld kent,  
dat hoort nu eenmaal zo, als je een echte Koning bent. 
 
Koning Alexander vindt zijn gouden kroon best fijn 
Hij draagt hem in zijn koetsje en hij draagt hem in de trein 
En hij draagt hem op elk feestje en het staat hem reuze goed  
en ook houdt hij hem op als hij naar ’t toilet toe moet 
 
Koning Alexander draagt zijn kroon dus elke dag 
En niemand op de wereld die daar ooit aan komen mag 
En gaat hij naar de kapper roept hij elke keer meteen  
“ik hou mijn kroon wel op, knip er maar gewoon omheen” 
 

 
           Wilhelmus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen u een fijne Koningsdag 2024! 

Wilhelmus van Nassouwe  Mijn schild en de betrouwen 
Ben ik van Duitsen bloed  zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Den Vaderland getrouwe  op U zo wil ik bouwen 
Blijf ik tot in den dood  Verlaat mij nimmer meer 
Een Prinse van Oranje  Dat ik toch vroom mag blijven 
Ben ik vrij onverveerd  Uw dienaar t’aller stond 
Den Koning van Hispanje  de tirannie verdrijven 
Heb ik altijd geëerd  die mij mijn hart doorwondt 
 


